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We hebben samen met Nowan en Frie al fantastisch veel meegemaakt hé?

Vipor de reuze slang verslagen.
Een heuse tocht naar Overopa Apodemus.

Gevaarlijke en grappige tocht door  het Protjesmoeras
met onze vrienden de Muskusratten.

Donker bezoek aan de Grot van de vleermuis Gladneus.
En uiteindelijke aangekomen bij Overopa Apodemus.

Zou jij ons kunnen helpen?
Zal Nowan zijn kleine zusjes kunnen redden?

Ga mee met ons op dit

SUPER FANTASTISCH SPANNENDE KAMP
en help Nowan en Frie! (en de leiding een beetje!)

Jij gaat toch ook 
mee hé?!



Wij vertrekken op deze reis de zaterdag 23ste juli. Daarom verzamelen we aan de ijzeren bol
aan het station in Sint-Niklaas om 10u00.
Wij nemen vervolgens met de wouters de trein naar ons kampterrein.

> Graag zouden we jullie willen vragen om in PERFECT uniform te komen.
(dat betekent, een scouts t-shirt, een scoutsdas, een hemd als je dat zou hebben)

> Breng ook zeker een rugzakje mee met een koekje en drankje in voor als je honger zou hebben.

> Ook je KIDS-ID meebrengen en medicatie voor moest je dat hebben.

Tip van de leiding: Regel met de ouders om wat samen te rijden. We snappen dat jullie uw kapoen willen 
afzetten maar misschien kunnen jullie vragen om mee te rijden met andere ouders die nog plaatsjes over 
hebben. Dat is gezellig en goed voor het milieu.

Aangezien wij alle bagage niet mee krijgen op de
trein spreken wij iets vroeger af om de bagage te verzamelen.

Daarom vragen we jullie om de bagage van uw kapoen eerder te brengen naar de scouts.
Je kan de bagage brengen op dinsdag 19 juli tussen 19u00 en 20u00 aan het scouts lokaal.

 
Mogen we jullie vragen om op alle bagage, veldbedjes en rugzakken ZEKER de NAAM van jullie 

kapoen te zetten? Dat helpt de leiding bij het sorteren.
Indien het niet past, contacteer dan de leiding om ander moment af te spreken.

Wat doe ik met mijn bagage 
en wanneer vertrekken we?



Na 5 veeéél te korte dagen keren wij terug.
Donderdag 28 juli komen wij terug aan in Sint-Niklaas rond 12u30.
Daar mag je uw kapoen weer met open armen ontvangen!
Reken er wel op dat de kapoenen alleen terug komen. De wouters komen de 30ste terug!

Hou daar wel rekening mee!
De bagage keert wel pas later terug. Nadat het kamp van de wouters gedaan is keert de camionette 

terug. Julie kunnen dus zaterdag 30 juli de bagage komen afhalen aan het scouts terrein rond 
19u00-20u00.

WannEer komenwe nu eingelijkterug thuis?



Awel. Jullie kunnen ons vinden in het Ecohuis in Geel.
Een Scoutslokaal dat volledig ecologisch is opgebouwd. (knap ze!)

Om preciezer te zijn kan je ons tijdens de kampperiode vinden op het volgende adres:

Ecohuis Tarcitius
Eikevelden 79a

2440 Geel

Moest je ons, of je kapoen, een briefje willen schrijven dan doe je dat als volgt:

Naam van de kapoenen
Scouts Kieldrecht
Ecohuis Tarcitius
Eikevelden 79a

2440 Geel

Nu is de grootte vraag ..
Waar gaan we heen?



slaapzak
veldbedje of een matje
kussen
knuffelbeestje (maximum 1)
pyjama/slaapkleedje

uniform
regenkledij
lange broek
1 of 2 warme truien
enkele T-shirts
zwembroek of badpak
speel-en sportkledij
voldoende ondergoed (!)
voldoende kousen (!)
pantoffels
sport- of stapschoenen
grote handdoek
washandjes
toiltetzak

zakdoeken
schrijfgerief, papier, enveloppen
(met adressen en postzegels er al op)
strips of leesboek
kleine rugzak (normaal heb je die aan bij het vertrek:
met koekje en drankje in)
drinkbus
zonnecrème
petje en/of zonnenbril
2 keukenhanddoeken (ZEKER met naam in!)
zaklamp
zak voor vuile kledij
geneesmiddelen (bij het begin geven aan de leiding)
kids-id (bij het begin geven aan de leiding)

gsm of andere technische toestellen
snoepjes
centjes

wat steek ik in mijn valies?
slaapgrief Allerlei

Mag zeker niet

Kledij



08.00u  Opstaan
08.30u  Ontbijt, afwassen
10.00u  Activiteit
12.00u  Middageten, afwassen
14.00u  Activiteit
16.00u  Vieruurtje
16.30u  Activiteit
18.00u  Avondeten, afwassen
19.30u  Activiteit of douche
21.00u  Klaarmaken om te gaan slapen
21.30u  Slapen

Eens gaan zwemmen.
Een supercoole daguitstap.
Kei avontuurlijk bosspel.
Een leuk feestje!

Iedereen moet zich aan de kampregels houden.
We zijn vriendelijk en eerlijk tegenover elkaar.
We verlaten het terrein nooit zonder toestemming 
van de leiding.
Als je een pijntje hebt, gaan we naar de leiding.
We proberen altijd ons bordje leeg te eten, als je het 
niet lust moet je wel eens proeven!
Iedereen is vrienden van elkaar dus dat betekent 
geen ruzie maken!
Wij hebben respect voor het lokaal en materiaal 
van anderen!

Dagplanning
belangrijke
regeltjes

Extra’tjes dat we 
gaan doen?!



Voor dit fantastische kamp vragen wij 110 euro (10 euro extra vanwege speciale activiteit - meer info volgt) 
te betalen op het rekeningnummer van de kapoenen. BE24 7330 2250 4838 met als opmerking:
NAAM + ACHERNAAM KAPOENENKAMP 2016.

GELIEVE JE ZOON OF DOCHTER IN TE SCHRIJVEN VOOR 30 JUNI 2016! 

Moesten jullie zin hebben om mee te gaan met ons op dit avontuur? Dan moet je vragen aan de 
mamie en de papie om je in te schijven. 

Stuur een mailtje naar kapoenen@scoutskieldrecht.be met als onderwerp Kapoenenkamp 
2016. Zo kunnen wij het makkelijker bijhouden voor onze administratie. Gelieve er ook een 

bereikbaar nummer bij te schrijven zodat wij ZEKER iemand kunnen bereiken.

INSCHrijven?
Hoe kan ik mijn kleine 
kapoen inschrijven?

en wat na dat mailtje?



Belangrijke 
informatie

Wij geven nog een informatie momentje na de scouts. Deze zal plaats vinden 
op 18 juni 2016 rond 17u00 in het lokaal. Hier zullen we algemeen 
informatie geven over ons kamp, belangrijke weetjes vertellen en antwoorden 
op al jullie vraagjes!

Moesten er nog extra vragen zijn kan je die altijd stellen aan de leiding 
voor of na de scouts of via kapoenen@scoutskieldrecht.be.

In nood kan je ons bereiken via onze gsmnummers.

Lukas  0471 67 75 28
Anton  0471 19 93 54
Stef   0496 39 28 51

Moest je nog een das, T-shirt of trui nodig hebben. Dan kan je die na de 
scouts kopen bij de leiding.


